
Vraag: 
Graag zou ik vernemen hoe men binnen het jodendom denkt over scheiding. Ik ben redelijk op de 
hoogte van de opvatting binnen het jodendom, maar er is op dit moment de opvatting onder 
sommige dat rabbijnen scheiding zouden goed keuren. Of het zien als het middel van God om 
vastgelopen mensen weer een normaal leven te kunnen geven. Is dit zo? En wat is de opvatting 
van het rabinaat hier over? En kent men gescheiden rabbijnen in het jodendom? 
 
Antwoord: 
Als antwoord op uw vraag denk ik dat de officiële opvattingen over echtscheiding binnen het 
Jodendom niet veel verschillen van de christelijke, dat wil dus zeggen dat er ook in het Jodendom 
daar verschillend over gedacht wordt. Ook bij ons is er immers sprake van verschillende 
stromingen. Het liberale Jodendom is bijvoorbeeld zeer goed vergelijkbaar met de vrijzinnige 
christelijke kerken, terwijl het orthodoxe Jodendom op zijn beurt weer vergelijkbaar is met de 
zwaardere kerken. De derde stroming is het messiasbelijdende Jodendom, dat daar precies 
tussenin zit. Binnen het messiasbelijdend Jodendom kan ik u verzekeren dat echtscheiding zeer 
zeker niet goedgekeurd wordt tenzij daar zwaarwegende redenen voor zijn, terwijl er in ultra-
orthodoxe Joodse kringen echtscheiding helaas juist gestimuleerd wordt door sommige rabbijnen 
als een huwelijk bijvoorbeeld kinderloos blijft. U ziet dus, dat er evenals in het christendom geen 
eensluidende opvatting in het Jodendom bestaat t.a.v. echtscheiding. 
 
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werner Stauder 


