
Vraag: 
Ik ben zeer onder de indruk van de prachtige bijbelstudies op uw site. Ik zal hopelijk nog vele 
malen terug komen. Kunt u mij ook vertellen of u een studie gemaakt heeft over de levende God, 
die een Redder is van alle mensen? Komt deze gedachte ook voor in het Joodse denken? Hopelijk 
kunt u mijn vraag beantwoorden. 
 
Antwoord: 
Bedankt voor uw positieve reactie op mijn bijbelstudies. Ik heb weliswaar tot nu toe nog geen 
aparte studie gemaakt over de levende G'd, die een Redder is van alle mensen, maar in principe 
gaat dit uiteraard als een rode draad door al mijn studies heen. Dat deze gedachte ook (of beter 
gezegd: juist) in het Joodse denken voorkomt is vanzelfsprekend, want deze levende G'd is 
immers de G'd van Israël en de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Jezus is Yeshua, hetgeen 
juist Redder betekent. Ik hoop dat ik uw vraag hiermee voldoende heb kunnen beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werner Stauder 
 


