Vaak wordt er tegen messiasbelij-
dende Joden geiegd: »Wat ben je nou
eigenlijk? Of je bent een Jood of je
bent een Christen, maar allebei tege-
lijk kan niet! Het is of het één of het
ander!” Men zegt ook weleens' dat
messiaanse Joden geen vis en geen
vlees zijn. Velen leven namelijk in de

veronderstelling dat het Jodendom en

het Christendom twee totaal ver-
schillende religies zijn. Maar in
werkelijkheid zijn ze net zoals beide
delen van de Bijbel onafscheidelijk
van elkaar. Christendom is immers
niets anders dan vervuld Jodendom.
Wat in de Tenach (Oude Testament)
versluierd werd geopenbaard, is ont-
sluierd in de B’rit haChadasha
(Nieuwe Testament). Een Jood die
gelooft dat Yeshua (Jezus) de Messias
is waarvan de profeten spraken, is dus

geen ’overloper’, maar iemand die zijn
eigen Joodse geloof serieus neemt! Het
is namelijk de Messias die de band
vormt tussen Christendom en Joden-
dom. Hij gaf Zijn leven zowel voor
Zijn eigen volk Israél alsook voor de
heidenen aan het kruis van Golgotha:
»Want alzo lief heeft G’d de wereld
gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat een ieder, die in
Hem gelooft, niet verloren ga, maar
eeuwig leven hebbe.” (Johannes 3:16).

Op donderdag 22 juli a.s. houdt de

_regiogroep van de messiasbelijdende

Joodse gemeente Beth Yeshua om
20.00 uur een bijbelkring o.l.v.

ten huize van de familie
Stauder op te . Wij
zingen opwekkings- en aanbiddings-
liederen in het Hebreeuws en in het
Nederlands en lezen wit de Tenach

(Oude Testament), de B’rit haChadas-
ha (Nieuwe Testament) en de Talmud
(Rabbijnse geschriften). Een ieder die
Yeshua (Jezus Christus) heeft aange-
nomen als Heer en Messias en het
Joodse volk liefheeft, is van harte wel-
kom. Shalom, lehitra’ot beqarov!
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